Weekendje Schin op Geul

Vrijdagmorgen 30 November ik zou om 10.00 uur vertrekken van huis om Marlou op te halen,
Daarna Ida en bij Jac een bakkie doen.

Helaas eerst moesten er nog lampen van de auto gemaakt worden, dus kon ik pas om 11.30

vertrekken. dus nergens een bakkie doen maar op tijd zijn bij Centrals want 12.00 zouden we
vertrekken.

We waren bijna op tijd dus niks aan de hand.

Er stonden al een paar mensen te wachten en snel was iedereen er, er heerste gelijk al een leuke en
gezellige sfeer.

Oke 12.15 uur vertrokken we richting Schin op Geul.

We wilden onderweg nog ergens stoppen om thee of koffie te drinken, dat hebben we wel gedaan
maar dat deden we in twee groepen

want er moesten er van een andere auto plassen en die gingen daar gelijk thee drinken.

Nog 10 km en dan waren we er, maar de TOM TOM van Ida (of mijn TOM TOM) stuurde ons een
afslag verder (nee Paula mistte een afslag) en kwamen we in OOSTERILJK terecht er lag

alleen nog geen sneeuw kleine en smalle wegget jes met kleine bruggetjes Marlou en Jac die achterin
zaten begonnen gelijk buitenlands (limburgs) te praten

Ida en ik verstonden er niks van en kregen de slappe lach dat we zowat een vent met golfsclubs op
zijn rug omver reden daarna kwamen we nog een Qosterijker tegen in zijn lederhozen die hout aan
het sprokkelen was.

We wisten echt niet waar Jacq en Ida ons naar toe zouden brengen, ja ze zeiden een boerderij maar
we zagen helemaal niks alleen oude schuren en verder niks.

Eindelijk we waren er en ja hoor een boerderij eerst even rond kijken natuurlijk en het stonk er muf
en het was koud ,natuurlijk eerst kommentaar geven maar hoe

langer we rondliepen werd het steeds leuker en gezelliger er waren lekkere banken en daar maakte
Bertha graag gebruik van want die moest eerst haar tukkie nog doen, we zijn met z'n allen aan de
slag gegaan kaarsen aan en het werd erg gezellig er werd koffie en thee gezet en binnen een half
uurtje zaten we gezellig wat te drinken met z'n allen.

S'avonds hebben we samen gegeten lasagna en nassie.

Daarna naar Valkenburg want daar was een kroeg met live muziek (het jachthuus) het was
hartstikke druk maar we zagen achterin de zaal een stel met z'n

tweeen zitten en vroegen of we erbij mochten zitten ze wisten toen nog niet dat we met z'n 13
waren maar dat mocht de pret niet drukken.

We moesten er even in komen maar dat duurde niet zolang met een pilsje was dat snel gebeurt.

we hebben voor Marlou een plaatje aangevraagd want die wordt 26 dec. 50 JAAR en houd echt van
nederlandstalige muziek zo zij zat de hele avond goed

we hebben de hele avond gedanst en heel heel veel lol gehad .

Jammer voor MARLOU want die was zo tekeer gegaan dat haar brilletje beschadigd was en zij er
niks meer door kon zien, hou was dat voor iedereen ook maar beter maar zeker ook voor Marlou.
We waren denk om een uur of 3 thuis en toen allemaal naar bed, nou dat duurde ook nog even voor
dat iedereen zijn snater dicht hield, maar foen hebben we allemaal lekker geslapen(denk ik).

En dat was de vrijdag 30 November



