
Hallo allemaal.  
Het is nu zaterdag 28 oktober en het is een week later dat we thuis zijn van de vakantie in amerika.  
Ik heb net de foto's zitten bekijken die ida mij gestuurd heb, en zit nog wat te dromen en terug te denken.  
We zijn dan eindelijk op vrijdag 13 oktober vertrokken naar Amerika, het vliegtuig ging op tijd en het was 
een rustige reis(ik lag lekker te slapen .(snurken)  
we kwamen in New york aan en moesten nog een tussenvlucht naar Morrisville, dat was een klein 
vliegtuigje en dat hobbelde wel een klein beetje he Sandra  
ik weet niet waar ze last van had maar ze zat naar voren met een zak onder haar neus?  
Eenmaal in Morrisville werden we opgehaald door Robin en een van studenten, het was een poosje 
rijden voor dat we op de campus waren onderweg zagen we huizen die versierd waren voor helloween.  
Eenmaal op de campus liet ze ons de kamers zien en we hadden een heel gebouw voor ons zelf je kon 
een kamer uitzoeken je kon alleen of met twee personen slapen  
Sansra kwam bij mij slapen en dat was gezellig, maar ik zij ik snurk een klein beetje hoor maar dat was 
geen probleem.  
Die avond zijn we gaan eten in de ijshocky kantine daar konden we net nog wat eten, en toen naar bed 
want iedereen was het zat.  
Nog wat liggen kletsen en toen slapen.  
De volgende morgen 14 oktober wakker geworden lig Sandra lekker te lezen ik vraag heb je lekker 
geslapen nou toen begon het hoor, wat kan jij snurken het was zo hard, ik zei dat had ik toch gezegd dat 
ik klein beetje snurk nou je begrijp we hebben liggen lachen en ze liet mij gewoon in de steek en zei dat 
ze ergens anders ging liggen ik huilen want vond dat niet leuk, daar kwam Ceciel aan die had ook de hele 
nacht niet geslapen want ze had door de muur heen gesnurk gehoord en kon er ook niet van slapen  
zo iedereen was op zoek wie er zo hard had gesnurk (gelukkig was het Bien die het had gedaan) maar 
Sandra ging toch bij mij van de kamer en ik lag alleen (lekker hoor)  
We zijn de kamers op gaan ruimen en toen kwam ik erachter dat mijn tasje met paspoort visa kaart geld 
en alles wat er bij hoort weg was nergens meer te vinden.  
Die dag zijn we gaan softballen het was koud maar droog en het was een leuke wedstrijd we hebben wel 
verloren maar ook weer veel gelachen de eindstand weet ik niet meer.  
Daarna ben ik met Robin naar het vliegveld terug gereden op te vragen of ze mij paspoort hebben 
gevonden maar helaas dat was niet zo dus moesten we wachten tot maandag want dan konden we naar 
de campus politie.  
s'avonds lekker wezen eten en daarna in een clubhuis waar ze muziek aan het maken waren, het was er 
erg stil maar wij hebben met z'n allen de boel een beetje opgevrolijkt lekker gedanst en jaq en janti 
hebben nog gezongen het was gezellig.  
Zondag 15 oktober lekker wezen winkelen in een heel groot winkelcentrum en ons de hele dag vermaakt 
was dus ook weer een leuke dag.  
Maandag 16 oktober mooi weer ,s'morgens naar de politie om aangifte te doen en s'middags met Robin 
en haar voetbalclubje met de bus (3 uur rijden )om een wedstijd te kijken. lekker in ons dunne truitje met 
korte mouwen op de tribune kunnen zitten.  
De meisjes hadden helaas verloren maar dat mocht de pret niet drukken weer 3 uur terug rijden en 
onderweg heerlijk gegeten bij een chinees, laat thuis maar weer een leuke dag.  
Dinsdag 17 oktober naar de Niagara watervallen was een eind rijden maar het was zo mooi als je met de 
boot tussen America en Canade heen vaart het was die dag wel slecht weer het regende de hele dag 
maar dat mocht ook weer de pret niet drukken ,op de terug weg nog nog even bij een winkelcentrum 
wezen winkelen en eten toen weer naar huis op de campus hadden jaq en ida leuke spelletjes bedacht 
en Marlou en Bien moesten een koe nadoen maar wij mochten het niet raden ze werden helemaal gek 
van ons weer een leuke mooie en gezellige dag, daarna koffers inpakken want de volgende dag op naar 
New York.  
Woensdag 18 oktober om vijf uur op want ik rij met gerard en majon mee met de auto omdat ik niet met 
het vliegtuig kan omdat ik geen paspoort heb, Robin heeft ons om 6 uur opgehaald en naar het vliegveld 
gebracht want daar moesten we de auto ophalen en daarna naar New York rijden ongeveen 5 uurtjes het 
was een leuke rit en mooi weer onderweg lekker gegeten en een bakkie gedaan s'middags om half twee 
stonden we op het vliegveld op de meiden te wachten want die konden elk moment aankomen nou daar 
kwamen ze hoor allemaal in paniek want ze waren er twee kwijt die stonden nog in Morrisville en hadden 
het vliegtuig gemist dat waren Bertha en Ceciel.  
Nou dat was schrikken we zijn naar het hotel gegaan (mooi hotel ) dat lag tegenover het station dus we 
hoefde alleen maar over te steken en waren er al,  
inmiddels hadden we gehoord dat Ceciel en Bertha met het vliegtuig van vijf uur kwamen en ze om 7 uur 
op het station aankwamen.  
We zouden om 7 uur in het hotel zijn om de meiden te begroeten en dat hebben we ook gedaan we 
waren blij dat we ze zagen want het was niet leuk voor hun geweest en het was geen leuke ervaring 
maar dat verteld Ceciel zef wel.  



Die avond zijn we naar het Empire State Building geweest dat was erg mooi je keek over de hele stad uit 
allemaal lichtjes en als je naar beneden keek zag je dat verkeer heel druk op en neer rijden dat was echt 
fantastisch,toen weer naar beneden en daar rondgekeken en dat maakt ook veel indruk al die hoge 
gebouwen en de drukte ze toeteren voor niks dan de politie brandweer en ziekenwagens al dat geluid bij 
elkaar is zo veel dat je om je heen kijkt en denkt wat overkomt mij nou.  
Weer een dag voorbij dat eerst een beetje angstig was, maar toch goed afliep en weer een mooie dag 
was.  
Donderdag 19 oktober eerst naar de ambassade voor mijn paspoort ida met mij mee, daarna met de bus 
op pad door New York heel veel gezien weer mooie gebouwen om ons heen en bij de plek waar de Twin 
Towers gestaan hebben (Ground Serro ) wezen kijken maakt veel indruk al die foto's op dat hek je weet 
niet wat je ziet al die namen van die hulpverleners en dat ze al weer aan het bouwen zijn die dag stond er 
in de krant dat ze twee portomonees en weer botten hadden gevonden van mensen die verongelukt zijn 
daarna op de boot gegaan om het vrijheidsbeeld te zien en te fotograveren was ook heel mooi.  
In de avond nog wat boodschappen gedaan en dan naar ons hotel.  
Vrijdag 20 oktober met Bien Ida Jaq en Esther de hele dag op pad geweest boodschappen gedaan nog 
wat gaan bekijken en s'middags mijn noodpaspoort opgehaald  
en hebben we met z'n vijven een limo genomen en die chaufeur heeft ons een rit gegeven voor 10 dollar 
per persoon dat was echt lachen, voor het hotel werden we netjes afgezet s'avonds ben ik met esther 
naar Tarzan geweest een musicall dat was echt kikken apen die door de zaal slingerden mooie liedjes en 
goed gespeeld Esther en ik waren er stil van, daarna bij de artiesten uitgang nog met kleine en groote 
Tarzan op de foto was helemaal te gek . We konden geen taxi krijgen omdat het weer zo druk was, 
hebben we een jongen op een fiets met karretje erachter aangehouden en die heeft ons naar het hotel 
gebracht, hij had wel sterke kuiten hoor omdat gewicht voor te trekken van de twee dames, maar weer 
een mooie en fijne dag. Koffers in gaan pakken want we gaan morgen naar huis.  
Zaterdag 21 oktober Inge is jarig 20 jaar geworden dus even bellen en feliciteren daarna nog even met 
willem een paar softbal schoenen kopen (ik moest dus steeds geld lenen) en dan de koffers echt dicht 
doen en weg uit het hotel Ida en Jaq hadden twee ruime busjes gehuurd (was goed geregeld dames) om 
ons naar het vliegveld te brengen daar liep alles vlotjes en hebben ook weer een goede terug reis gehad.  
Op het vliegveld van Amsterdam 22 oktober stonden Willem en Richard ons weer op te wachten (die 
hadden ons ook heen gebracht) en hebben ons naar centrals gebracht waar een heerlijk ontbijt stond te 
wachten lekkere broodjes gekookt eitje koffie en thee bedankt moeder van Willem Fien An Cor moeder 
van Janti en Jan  
het was heerlijk (ik hoop niet dat ik iemand vergeten ben) Daarna naar huis kadootjes gegeven en lekker 
een paar uur wezen slapen en s'avonds ook weer om half negen naar bed.  
Wel het is voorbij. nu wil ik iedereen bedanken, voor de hulp en inzet die is gedaan om er een fijne en 
gezellige vakantie van te maken ik zou het zo overdoen met de zelfde groep.  
speciaal wil ik Jaq en Ida bedanken dat ze zoveel geregeld hebben want als jullie niet zo hadden 
doorgedrukt was er niks van gekomen bedankt  
Nogmaals het was voor mij een hele ervaring om dit mee te mogen maken  
vriendelijke groet Knorretje  
Paula van Vliet Mouton van ma's kant Carpay  
 


